NAAR DE BRON VAN DON BOSCO’S CHARISMA

Bladwijzertjes met Bijbelverzen

Op het einde van Don Bosco’s leven lag zijn brevier als een stille getuige op zijn tafel. Gedurende
vele jaren had dit persoonlijk gebedenboek het dagelijks gebedsritme van Don Bosco bepaald. Don
Lemoyne, die het boek doorbladerde, vond daarin een hele reeks bladwijzertjes: papiertjes die
Don Bosco moesten helpen om gemakkelijk bepaalde plaatsen in dit dikke gebedenboek terug te
vinden. Don Bosco maakte die bladwijzertjes zelf. Het was vaak niet meer dan een eenvoudig
stukje papier, waarop hij meestal ook nog een spreuk of een gedachte noteerde die voor hem
betekenisvol was. Zo vond Don Lemoyne papiertjes met verzen uit de Bijbel, met citaten van
Kerkvaders en met zinnen van ltaliaanse dichters. In totaal ontdekte hij 11 bladwijzertjes met een
Bijbelvers (in het Latijn en - op één na - allemaal uit het Oude Testament). Don Lemoyne, de latere
auteur van de eerste 9 boekdelen van de 19-delige Memorie Biografiche di Don Giovanni Bosco,
vermeldde de elf verzen in zijn tweede boekdeel. Hij vertaalde de Latijnse verzen in het Italiaans
en plaatste er telkens een titeltje bij. Uiteraard is het interessant te zien aan welke Bijbelverzen
Don Bosco regelmatig wilde herinnerd worden door ze als bladwijzertjes in zijn brevier te steken.
We geven hieronder telkens eerst het titeltje van Don Lemoyne en dan het Bijbelvers.

Gods ordenende voorzienigheid: Alle rivieren stromen naar de zee, toch raakt de zee niet vol. (Prediker 1,7)
Vertrouwen op God: De Heer is goed, een vesting in nood, Hij kent wie bij hem schuilen. (Nahum 1,7)

Niet gehecht aan het materiéle: Aanvaard mijn onderricht, liever dan zilver, en verkies mijn kennis boven
het puurste goud. (Spreuken 8,10)

Vreugde en dankbaarheid: Ik heb vastgesteld dat voor de mens niets goeds is weggelegd, behalve vrolijk te
zijn en van het leven te genieten. (Prediker 3,12)

Gods edelmoedigheid voor wie Hem dient: Eer de Heer met al je rijkdom, met het beste van de oogst.
Graan zal je voorraadschuren vullen, je kuipen lopen over van wijn. (Spreuken 3,9-10)

Eerst nadenken, dan spreken: Antwoord een ander alleen als je iets verstandigs te zeggen hebt; heb je dat
niet, houd dan je mond. Spreken kan zowel tot eer als schande leiden. (Sirach 5,12-13a)

Solidariteit met de armsten: Mijn kind, ontneem een arme niet wat hij nodig heeft om te leven, kijk niet
weg van smekende ogen. (Sirach 4,1)

Eerbied voor ouders en oversten: Kinderen, wees je vader op zijn oude dag tot steun en doe hem geen
verdriet zolang hij leeft. (Sirach 3,12)

Gevaarlijke gelegenheden mijden: Blijf bij zo’n vrouw vandaan, houd afstand van haar woning. (Spreuken 5,8)

Allen beminnen om allen tot God te brengen: Hoe groot ook het onrecht dat je is gedaan, koester geen
wrok tegen de ander, neem niet het recht in eigen hand. (Sirach 10,6)

Denk steeds aan de eeuwigheid: Wij moeten allen voor Christus’ rechterstoel verschijnen, zodat ieder van
ons krijgt wat hij verdient voor wat hij in zijn leven heeft gedaan, of het nu goed is of slecht. (2 Kor 5,10)
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